
Vergeef mij al mijn zon - den,
Die Uwe hoogheid schonden;
Ik ben verzwakt, o HEER’!
Genees mij, red mijn leven;
Gij ziet mijn beend’ren beven;
Zo slaat Uw hand mij neer.

Schonden
De koning is voor ons belangrijk, daarom eren wij de 
koning. Wij eren koning Willem-Alexander door naar 
hem te luisteren en door goede dingen over hem te 
vertellen. Je wilt hem gehoorzaam zijn, je houdt je 
aan de regels van ons land, dat zijn de wetten. Als je 
de koning niet eert, dan gehoorzaam je hem niet. Als 
je de wetten niet gehoorzaamt, dan schend je deze 
wetten van de koning. Je luistert dan niet naar de 
koning. Als je lelijke dingen over hem 

zegt, eer je de koning niet. 
Je schendt de koning dan 

juist. 
David heeft ook een 
Koning geschonden. 
De Koning Die in de 
hemel woont. Hij heeft 
niet naar de Heere 
geluisterd. Hij heeft 
niet naar Zijn wet-

ten geleefd. Nee, 
David zegt dat hij 
gezondigd heeft. 

Door te zondigen, 
laat je zien dat je geen 

eerbied hebt voor de Koning. 
Door met de Heere te spotten, laat je zien dat je Hem 
niet wilt eren. David vraagt of de Heere zijn zonden wil 
vergeven, omdat hij Hem heeft geschonden. 

Beend'ren (beenderen)
Misschien heeft iemand uit jouw klas wel-
eens een arm of been gebroken. Er is dan 
iets gebeurd met de botten. Die breuk 
kun je niet altijd zien aan de buitenkant. 
In het ziekenhuis kunnen ze er een 
speciale foto van maken, zodat ze pre-
cies kunnen zien wat er fout is in de 
botten. Beenderen zijn botten in je 
lichaam. Daaromheen zit vlees. Alle 
botten of beenderen bij elkaar noe-
men we een skelet of een geraamte. 
David zegt dat zijn beenderen 
beven. Hij beeft van angst. Want de 
Heere straft David, omdat hij ge-
zondigd heeft. David beeft, omdat 
hij weet dat de Heere alles ziet en 
weet. Zijn hele lichaam beeft, om-
dat hij bang is voor de straffen van 
de Heere. David voelt zich ziek en verschrikt vanbin-
nen. Zijn hele lichaam beeft ervan. Hij is niet alleen 
bang in zijn hart. Je kunt het ook aan de buitenkant 
zien. Al zijn beenderen beven. Hij vertelt zijn nood aan 
de Heere. David weet dat alleen God zijn lichaam kan 
genezen, zijn zonden kan vergeven en hem van de 
vijanden kan redden.

Het woord schonden komt ook voor in Psalm 51 : 1 
en in Psalm 103 : 5.

Het woord beenderen komt ook voor in Psalm 32 : 2 en 
in Psalm 141 : 8.
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