Q_Dienstvaardig

Sommige kinderen helpen graag. Ze zijn Heere. Zij dienen andere goden. Daarom
gehoorzaam als iemand zegt dat ze iets zegt Jozua drie keer: ‘Dient den HEERE ...
moeten doen. Ook vinden ze het fijn Jozua zegt er ook bij dat hij en zijn familie de

Heere zullen dienen.

Hoe komt het dat Jozua en al
Gods kinderen de Heere willen
dienen? Zij hebben een nieuw
hart gekregen. Dan willen ze
Hem weer dienen, omdat ze

om een klusje te doen. Als je
iemand liefhebt, wil je diegene
graag dienen.

Jozua dient de Heere. Hij
voelt dat hij bijna zal ster-
ven. Hij wil graag nog één
keer wat tegen het volk
van Israél zeggen. Hij zegt:
‘Dient den HEERE ..." Jozua
wil zeggen: ‘Gehoorzaam
de Heere. Heb Hem lief.’
Jozua weet dat veel mensen

gehoorzaam zijn en naar Hem

luisteren. Toch doen ze nog elke
dag zonden. Ze kunnen de Heere
niet dienen zoals ze zouden willen.
Maar één ding voelen ze in hun hart:

wel naar de tabernakel gaan de Heere is het waard om gediend te
omdat het zo hoort, maar niet omdat ze de worden. De Heere maakt hen dienstvaardig
Heere liefhebben met hun hart. Ook zijn er tot Zijn eer!

mensen die helemaal niet luisteren naar de

dienstvaardig

Wanneer ben jij dienstvaardig geweest? willen willen willen

Wat deed je toen? dienen gehoorzamen liefhebben

Het woord dienstvaardig komt voor in: Psalm 72:6




willen willen willen
dienen gehoorzamen liethebben



