
Dienstvaardig
Sommige kinderen helpen graag. Ze zijn gehoorzaam 
als iemand zegt dat ze iets moeten doen. Ook vinden 
ze het fijn om een klusje te doen. Als je iemand lief-
hebt, wil je diegene graag dienen.
Jozua dient de Heere. Hij voelt dat hij bijna zal ster-
ven. Hij wil graag nog één keer wat tegen het volk van 
Israël zeggen. Hij zegt: ‘Dient den HEERE …’ Jozua wil 
zeggen: ‘Gehoorzaam de Heere. Heb Hem lief.’ Jozua 
weet dat veel mensen wel naar de tabernakel gaan 
omdat het zo hoort, maar niet omdat ze de Heere 
liefhebben met hun hart. Ook zijn er mensen die he-
lemaal niet luisteren naar de Heere. Zij dienen andere 
goden. Daarom zegt Jozua drie keer: ‘Dient den HEERE 
…’ Jozua zegt er ook bij dat hij en zijn familie de Heere 

zullen dienen.
Hoe komt het dat Jozua 

en al Gods kinderen de 
Heere willen dienen? Zij 
hebben een nieuw hart 

gekregen. Dan willen ze 
Hem weer dienen, omdat 
ze Hem zo lief krijgen. Ze 
willen gehoorzaam zijn 

en naar Hem luisteren. 
Toch doen ze nog elke dag 

zonden. Ze kunnen de Heere 
niet dienen, zoals ze zouden wil-

len. Maar één ding voelen ze in hun hart: de 
Heere is het waard om gediend te worden. De Heere 
maakt hen dienstvaardig tot Zijn eer!

Gevloden
In ons land wonen vluchtelingen. Dat zijn mensen die 
gevlucht zijn uit hun eigen land. Daar zijn ze niet meer 
veilig. Ze zoeken een schuilplaats. Ze zijn uit angst 
gevloden naar een veilig land. 
Jakob moet ook vluchten. Hij gaat weg omdat er gevaar 
is. Dat is zijn eigen schuld. Hij heeft zijn vader en zijn 
broer Ezau bedrogen. Hij deed 
net alsof hij Ezau was en 
kreeg van zijn vader Izak 
de grootste zegen. Toen 
Ezau dit hoorde, werd hij 
heel boos. Hij wilde Jakob 
doden. Daarom is Jakob 
niet langer veilig. Uit 
angst voor Ezau moet hij 
weggaan. Hij zoekt een 
schuilplaats waar Ezau 
hem niet vinden kan. Zo 
vlucht Jakob door de woestijn 
naar zijn oom Laban. Daar vindt hij een schuilplaats. 
David, de dichter van deze psalm, moet ook vaak 
vluchten. Eerst vlucht hij vaak voor koning Saul, die 
hem wil doden. Later is David zelf koning. Dan moet 
hij weggaan uit angst voor zijn eigen zoon Absalom. 
David heeft veel schuilplaatsen gezocht. Toch was hij 
eigenlijk nergens echt veilig. 
David zegt in deze psalm dat de kinderen van de Heere 
ook moeten vluchten. De Heere laat hun het grote 
gevaar van de zonde zien. Ze leren een schuilplaats 
zoeken buiten henzelf, in de Heere Jezus. Hij zal voor 
hen een Redder zijn.

Het woord gevloden komt ook voor in Psalm 25 : 10 en in 
Psalm 141 : 1. 

Het woord dienstvaardig komt niet in een andere psalm 
voor. 

Ja, elk der vorsten zal zich buigen,
En vallen voor Hem neer;
Al ’t heidendom Zijn lof getuigen,
Dienstvaardig tot Zijn eer.
’t Behoeftig volk, in hunne noden,
In hun ellend’ en pijn,
Gans hulpeloos tot Hem gevloden,
Zal Hij ten Redder zijn.

Psalm 72 : 6
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